
 
Lied 

Voor mensen die roepend, tastend en zoekend 
door het leven gaan: 
verschijnt hier een teken, brood om te breken,  
wij kunnen bestaan. 
 

Voor mensen die vragend, wachtend en wakend, 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, God wil ons horen,  
wij worden verstaan. 
 

Welkom 
 

Lichtritus 

Eucharistieviering 
Zondag 10 december 2023 

 2e zondag van de advent B-jaar 

 
  Op stap  



Gebed bij het licht 
God van licht, Jij stuurt mensen op ons pad 
om de weg te banen 
en ons vreugde te brengen. 
Help ons om mee te bouwen aan een weg 
die voor iedereen begaanbaar is. 
Laat ons licht zijn voor elkaar 
naar het voorbeeld van Jezus. 
Blijf bij ons God en geef troost en moed  
om samen verder te gaan 
vandaag, morgen en altijd. Amen. 
 
Gebed om nabijheid 
God, Gij roept uw volk op 
om paden recht te maken 
en de weg te bereiden voor uw komst. 
Wij vragen U: 
maak ons waakzaam en moedig 
om samen uw wegen te bewandelen. 
Uw wegen naar een nieuwe hemel  
en een nieuwe aarde. 
Dat deze wereld met zoveel goede mensen, 
kan veranderen in een oase, 
als wij om vergeving durven vragen, 
als wij U maar niet ontlopen,  
ons niet verschuilen voor uw Aangezicht 
Help ons God om, ook als het moeilijk wordt, de-
ze wegen te gaan 
naar aandacht en zorg voor diegene  
die het moeilijk hebben in deze wereld. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Vandaag klinkt in de lezing troost, vreugde  
en bescherming: God wil als een herder  
zijn lammeren bijeenbrengen, ze koesteren en leiden.  
Johannes de Doper maakt dit concreet:  
"Maak de paden recht". Willen wij ingaan op zijn roep  
en mee zorgen voor een rechtvaardiger wereld? 
  
Eerste lezing  Jesaja 40, 1 – 5  9 – 11 
 
Orgel 
 
Moment voor de kinderen 
 
Acclamatie 

Evangelie  Marcus 1, 1 – 8 



Homilie 

 
Een kind dat klein en ademloos  
nog sluimert in de moederschoot, 
totdat het, uit zijn slaap verlost,  
als mens aan ons gegeven wordt: 
zo is het koninkrijk midden onder ons. 
 
Een stem die zonder groot geweld,  
gerechtigheid en vrede meldt: 
de kleinen zullen het verstaan  
en samen nieuwe wegen gaan: 
zo is het koninkrijk midden onder ons. 
 
Een naam die ons wordt doorgezegd, 
Hij die herkend wordt onderweg, 
die komt en gaat en komen blijft 
tot in het einde van de tijd: 
zo is het koninkrijk midden onder ons. 
 
Voorbeden 
Bidden we voor de kerk wereldwijd. 
Dat ze Gods Blijde Boodschap blijft verkondigen 
in woorden en daden  
dat ze zich blijft inzetten voor de armen, 
en gekwetsten in onze samenleving. 
Laten wij bidden: 

Bidden we voor de leiders van ons land,  
van Europa en de wereld. 
Dat ze werken aan een leefbare wereld, 
waar onze kinderen en kleinkinderen kunnen 
gelukkig zijn en geen angst moeten hebben  
om te (over)leven. 
Dat ze, schouder aan schouder, 
zich hiervoor inzetten  
en niet denken aan macht en geld. 
Laten wij bidden: 
Dat kome, heden over ons … 



Bidden wij vandaag op deze wereldlichtjesdag,  
voor alle kinderen die, op welke leeftijd  
en om welke reden dan ook, zijn overleden.  
Bidden wij voor de ouders,  
dat zij een plaats kunnen geven aan het gemis,  
de pijn en het verlies van hoop en dromen,  
die niet zijn uitgekomen. 
Laten we samen met velen  
hen tot steun en kracht zijn,  
zodat ze hun verdriet kunnen dragen.  
Laten wij bidden: 
Dat kome, heden over ons … 
 
Bidden we voor mensen die zich eenzaam  
en verlaten voelen: 
dat er kleine lichtpuntjes zijn in hun leven 
die troost en moed geven om verder te gaan. 
Voor onze geloofsgemeenschap hier verenigd: 
dat we op weg blijven gaan 
en onze oren en ogen niet sluiten  
voor de mensen die rouwen  
om het verlies van hun dierbare. 
Bidden we voor wie een intentie is gevraagd (…) 
Laten wij bidden 
Dat kome, heden over ons … 
 
Geloofsbelijdenis  
Wij geloven in God 
die leven geeft aan mensen, 
die ons koestert als zijn kinderen 
en die er zal zijn, al onze dagen. 
 
Wij geloven in Jezus van Nazareth 
in wie God zichtbaar is geworden, 
een Mens, door een vrouw gebaard, 
voor mensen geleefd en gestorven. 
 
Wij geloven in Gods Geest 
die ons roept tot recht en vrede, 
om te helen wat gebroken is, 
om hoop te bieden aan wie moet lijden. 
 
Wij geloven in een Mensenkerk 
die werkt aan de droom van God: 
arme en kleine mensen 
een stukje hemel op aarde geven. Amen. 
 
Offerande 
De misdienaars komen graag rond  
voor jouw bijdrage.  
Heb je geen  
(klein-)geld bij,  
dan kan je storten via je 
bankapp  
 
 



Gebed over de gaven 
God, Gij roept ons op  
om de paden recht te maken 
en wegen te banen  
voor gerechtigheid en vrede. 
Heb geduld met ons. 
 
God, op deze plaats kan toekomst beginnen. 
Wij hopen dat wat wij hier vieren,  
werkelijkheid mag worden: 
een tafel met brood en wijn, 
niemand uitgesloten, 
niemand méér waard dan een ander. 
We verwachten en hopen  
dat het eens werkelijkheid zal zijn 
in onze wereld. Amen.  
  
Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij U zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer 
Brengen we dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Wanneer zoals nu het leven verstilt, 
bladeren van de bomen zijn verdwenen, 
geen vogel die vrijuit zingt. 
Wanneer zoals in deze dagen, 
het leven inkeert in zichzelf, 
dan is het alsof wij niets anders kunnen 
dan ons oor bij U God te luisteren leggen. 
  
Wanneer zoals nu de nachten lengen  
en de dagen korten, 
wanneer zoals in deze tijd  
het licht verliest en de duisternis wint, 
dan is het alsof wij niets anders willen 
dan bij U God veilig te schuilen. 
  
Wanneer zoals nu  
de aarde geen vruchten geeft, 
bomen en struiken hun blad  
niet eens kunnen voeden en dragen, 
dan is het alsof wij diep beseffen 
dat Gij God ons het leven hebt gegeven. 
  
Wij kijken uit naar de geboorte van Jezus, 
want met zijn komst 
hebt Gij U verbonden met ons leven. 
Jezus was vol mededogen, liefde en genade. 
Hij opende zijn hart  
voor vermoeide en machteloze mensen, 
de kleinen heeft Hij niet geminacht,  
de uitgestotenen niet vergeten. 
 
Op de avond vóór zijn dood 
heeft Hij zijn liefde met ons bezegeld  
in de tekenen van deze gaven (…). 



Verkondigen wij de kern van ons geloof:  
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, 
totdat Hij komt. 
 
Voor ons allen vragen wij U: 
vorm en beweeg ons door Jezus’ Geest: 
doe ons groeien in geloof, 
versterk onze hoop, verruim onze liefde, 
steek uw levenskracht in onze daden. 
 
Geef dan, God,  dat wij die willen eten  
van hetzelfde brood uit uw hand, 
leven mogen naar uw Verbond 
en elkaar niet in de steek laten. 
  
Moge onze liefde toenemen 
in inzicht en fijngevoeligheid, 
om de weg te kunnen gaan 
die Jezus ons is voorgegaan. 
 
Onze Vader 

 
Vredewens 
In deze dagen dromen we van vrede: 
vrede in onszelf, vrede dichtbij en veraf. 
De vrede kan maar werkelijkheid worden  
als er wereldwijd een web van solidariteit is. 
Vrede is verankerd in gerechtigheid en liefde,  
is verankerd in God. 
Laat we steeds Gods vrede doorgeven,  
en ze meenemen in ons hart  
en in onze manier van leven. 
Gods vrede zij altijd met U. 
Laten we elkaar een teken geven van de liefde. 
Communie 



 

Een wens bij de Wondere Ruimte 

 
Gebed 
Ik wil voor je bidden, zegt God, 
opdat je Mij ontvangen wilt 
wanneer Ik in jou wil mens worden. 
Ik hoop dat je je leven voor Mij openstelt 
en dat je stilaan leert 
om lief te hebben zoals Ik liefheb. 
Blijf daarom waakzaam 
en laat je niet versuffen  
door de zorgen van het leven. 
Geloof dat Ik van je hou 
zoals een moeder van haar kind, 
en dat Ik achter je zal staan bij verdriet en pijn. 
Ik wil voor jou het kompas zijn 
op weg naar vrede en toekomst.   
 
Lied 

 

Thuis: het hoeft geen muur te zijn. 
Het mag van hout 
   of rots 
   of klei 
   of blad 
   of ijs 
Een boot op het water 
Ja, een wagen op reis 
Een hutje mag,  
een hol of een paleis 
een schelp of een slak 
een nest op een tak 
in Paramaribo 
of Praag 
of in Parijs. 
Als het maar iemand is 
die roept: “kom thuis” 
Ik zal het wel verstaan 
elke taal bedoelt hetzelfde huis. 



Advent is dromen dat Jezus zal komen,  
dromen en hopen en sterren gaan kopen.  
Advent is dromen dat Jezus zal komen.  
 

Iedere week weer een licht ontsteken 
vlammen van vuur voor komende weken  
tekens van hoop in de duisternis,  
omdat het bijna kerstfeest is. 
 

Advent is dromen dat Jezus zal komen,  
dromen als 't moet dat Hij komt voorgoed!  
Advent is dromen dat Jezus zal komen.  
 

Niet als een kind en niet in een kribbe,  
maar als een vredevorst hier in ons midden.  
Dan is er nergens verdriet meer of pijn,  
dan zal het altijd kerstfeest zijn. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Zondag 17 december: 
-omhaling tvv Welzijnszorg nationaal 
-soep op de stoep: je vrijwillige bijdrage  
 voor een tas verse warme soep 
-tentoonstelling van de lego-bouwdag 
 
Kerstvieringen Tereken 
-25/12: 00u00: middernachtmis in samenwerking 
met de familie Wauters en leden  
van het Sint-Ceciliakoor 
-25/12: 10u30: gezinsviering met Jong-Mozaïek  
 
Babyborrel en oudejaarsdrink 
31/12: na de viering van 10u30 drinken we een glas 
op de geboorte van Jezus! 
 
Sterzingen 


